
‘Smaakpapillen, stembanden, oren en harten worden aangesproken’

We hebben iets te vieren! Alweer 20 jaar een christelijk Eetcafé en dus is het hoog 
tijd een aantal vaste bezoekers te vragen welke ingrediënten ervoor zorgen dat ze 
al zolang iedere woensdag aanschuiven.

Bezoekers Leo, Henk, Anita en Frits.
Bezoekers van het Eetcafé sinds: 1993 en 2003.

Wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan het Eetcafé?
De gezelligheid, het ‘onder de mensen zijn’. Je wordt je daarnaast ook meer bewust van 
het aantal mensen dat eenzaam is in Zwolle.  Het is belangrijk dat er dit soort 
ontmoetingsplekken bestaan! 

Wat maakt dat je steeds weer terug komt?
De gezelligheid onderling, het feit dat je elkaar weer spreekt. 

Wat is het lekkerste wat je hier ooit gegeten hebt?
Opgebakken aardappels, sla met stukjes kip en een kippenpoot.  Kleine, lichtkritisch 
gekraakte noot: er zijn te vaak rijstgerechten. 

Heeft het christelijke karakter voor jou toegevoegde waarde? Hoe dan?
Voor een aantal niet, voor anderen weer wel. Voor de laatste groep geldt dat het onder 
meer een gevoel van saamhorigheid geeft. De 
overdenking duurt soms wel wat lang, maar dat 
wordt op de koop toegenomen ;-) Het is vaak wel 
heel goed en daarbij is het ook prettig dat we niet 
tot het geloof worden gedwongen, dat we daar 
helemaal vrij in worden gelaten en dan alsnog 
welkom zijn. 

Heb je nog een leuke anekdote?
We hebben nieuwe vrienden gemaakt. Er zijn aan 
tafel vaak geintjes, veel humor.  De medewerkers 
zijn gezellig. Een woord van dank voor de 
vrijwilligers is volgens bovenstaande mensen zeker 
op zijn plaats!  Op naar de volgende 20 jaar!! ;)

Leo



‘Smaakpapillen, stembanden, oren en harten worden aangesproken’

We hebben iets te vieren! Alweer 20 jaar een christelijk Eetcafé en dus is het hoog 
tijd een aantal vaste bezoekers te vragen welke ingrediënten ervoor zorgen dat ze 
al zolang iedere woensdag aanschuiven.

Bezoeker Thomas
Bezoeker van het Eetcafé sinds: 2001

 

Wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan het Eetcafé?
Gratis eten. En soms is het ook gezellig.

Wat is het lekkerste wat je hier ooit gegeten hebt?
Gebakken aardappelen en rauwkorst!

Heeft het christelijke karakter voor jou toegevoegde waarde? Hoe dan?
Niet echt, ik vind het soms een beetje overdreven.

 Heb je nog een leuke anekdote?
Ik stond ’s met een groepje een joint te roken, waarop we door Jaap werden 
aangesproken. We zeiden: ‘Het is een natuurtalent en we houden van tuinieren.’ Waarop 
Jaap antwoordde: ‘Maar hier wordt niet getuinierd...’  
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Bezoeker Rene
Bezoeker van het Eetcafé sinds: 1997

 

Wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan het Eetcafé?
Maaltijd, koffie en gezelligheid

Wat maakt dat je steeds weer terug komt?
Mijn financiële situatie.  

Wat is het lekkerste wat je hier ooit gegeten hebt?
Gebakken aardappelen met sla. 

Heeft het christelijke karakter voor jou toegevoegde waarde? Hoe dan?
De overdenking spreekt meestal wel aan en het bidden heeft voor mij zeker ook 
meerwaarde. Mijn favorieten zijn de overdenkingen van Hennie, met na afloop altijd een 
leuke surprise.

  

Rene



‘Smaakpapillen, stembanden, oren en harten worden aangesproken’

We hebben iets te vieren! Alweer 20 jaar een christelijk Eetcafé en dus is het hoog 
tijd een aantal vaste bezoekers te vragen welke ingrediënten ervoor zorgen dat ze 
al zolang iedere woensdag aanschuiven.

Bezoekers Ellen, Willem en Frits 
Bezoekers van het Eetcafé sinds: 1991

 

Wat is het eerste wat in je opkomt als je denkt aan het Eetcafé?
Gezelligheid, warmte, het weerzien van vrienden, het eten en de zegen die daarover 
wordt uitgesproken.  

Wat maakt dat je steeds weer terug komt?
Dat komt door de warmte en liefde die we hier ontvangen en daarnaast is het ook 
‘gewoon’ een wekelijks terugkerende goede gewoonte!

Wat is het lekkerste wat je hier ooit gegeten hebt?
We hebben een top 3: Nasi goreng, kippenpootjes en aardappels groente met een oer-
Hollandse gehaktbal!  

Heeft het christelijke karakter voor jou toegevoegde waarde? Hoe dan?
We vinden het belangrijk om samen contact met God te hebben, want het gaat 
uiteindelijk toch om onze 
eindbestemming. Bovendien 
wordt je geloof erdoor 
onderhouden en versterkt

Heb je nog een leuke 
anekdote?
De extra activiteiten die 
worden georganiseerd zijn 
ook erg leuk!
De spelletjesavond, de 
sinterklaasviering, allemaal 
erg gezellig.

Willem, Frits en Ellen (vlnr)


